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Một đêm trong khi sống với một gia đình tại Lhasa, Tsasum Lingpa có một linh kiến về 

một Hộ Pháp sắc đỏ lộng lẫy mặc áo giáp, đội mũ sắt, và mang một tấm khiên, một 

ngọn giáo, và một thanh gươm. Ông cưỡi một con ngựa đỏ cao lớn giữa đoàn tùy tùng 

gồm mười bảy thị giả. Vị Hộ Pháp sắc đỏ này là Hộ Pháp của Vajrakilaya, ông ta nói 

với Tsasum Lingpa: “Đây là lúc ngài đi Mön Sha’ug Taggo46 để khám phá giáo lý 

phurba. Ngài không được trì hoãn.” Ông cũng nói: “Ngài cần có một phụ tá. Có một 

dakini ở Lhasa, một hiện thân của dakini trí tuệ Yeshe Tsogyal, hẳn là bà ta sẽ đi với 

ngài. Ở Sha’ug Taggo có nhiều giáo lý được Guru Padmasambhava và Yeshe Tsogyal 

đặc biệt dành cho ngài. Bây giờ ngài phải tới đó và đưa người đàn bà đó cùng đi với 

ngài.”  

Tsasum Lingpa bảo vị Hộ Pháp: “Tôi không biết dakini nào hết. Tôi không biết ai như 

thế.” Người đàn ông màu đỏ đáp: “Tôi sẽ giúp ngài gặp bà ta. Sáng mai ngài hãy tới 

một nơi nào đó; tôi sẽ giúp ngài.” Sáng hôm sau Tsasum Lingpa tới địa điểm đó, và khi 

ngài nhìn xuống con đường, ngài thấy năm cô gái đi về phía ngài, và ngài nghĩ rằng một 

trong những cô gái đó hẳn là dakini. Những cô gái này thuộc những gia đình quý tộc ở 

Lhasa, vì thế họ ăn mặc rất đẹp. Tsasum Lingpa là một yogi trí tuệ điên, vì thế trông 

ngài hầu như kỳ lạ và nghèo khổ. Ngài đứng ở đó và một trong những cô gái hơi chú ý 

tới ngài, nhưng những cô khác thì vẫn bước đi. Một cô gái đi tới chỗ ngài và hỏi: “Ngài 

từ đâu tới?”   

Tsasum Lingpa nói rằng ngài đến từ miền đông Tây Tạng, nhưng ngài không biết phải 

nói tiếp điều gì, tư tưởng của ngài hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng ngài nói: “Cô có thể 

cho tôi xem chiếc nhẫn trên ngón tay cô không?” Thiếu nữ nói: “Vâng, được,” và cô 

tháo chiếc nhẫn đưa cho ngài. Ngay khi ngài cầm chiếc nhẫn, ngài phấn khích tới nỗi 



khí lực của ngài làm ngài nhảy xa. Ngay lập tức, ngài nhảy một quãng xa tới nỗi người 

ta không thể nhìn thấy ngài. Khi ngài nhìn lại, như thể những người đàn bà đang nhìn 

về phía ngài. Nhưng ngài ở quá xa nên không biết chắc được điều đó.  

Ngài đi bộ cả ngày và tới một chiếc hồ nổi tiếng màu lam ngọc tên là Yardrog Gyumsto. 

Khi trời tối ngài nằm xuống ngủ trên bờ hồ và ngay lập tức vị Hộ Pháp sắc đỏ cùng 

đoàn tùy tùng của ông ta đi tới và nói: “Tốt, ngài có ở đây rồi. Nhưng dakini, vị phụ tá 

của ngài đâu?” Tsasum Lingpa nói: “Tôi không biết dakini là ai.” Vị Hộ Pháp sắc đỏ 

kêu lên: “Nhưng tôi đã giúp ngài! Sao ngài lại có thể nói thế?” Vị Hộ Pháp trở nên giận 

dữ với Tsasum Lingpa và nói: “Ngài đã làm không thật tốt. Tôi đã mang bà ta tới cho 

ngài.” Khi đó Tsasum Lingpa cho vị Hộ Pháp xem chiếc nhẫn và nói: “Tôi có chiếc 

nhẫn này, nhưng đó là tất cả những gì tôi có được.” Vị Hộ Pháp trả lời: “Ngài sẽ không 

thực sự thành công. Chiếc nhẫn sẽ trợ giúp chút ít, nhưng ngài phải có một nữ phụ tá 

để khám phá terma.”  

Tsasum Lingpa trả lời: “Ồ, tôi không có một dakini trong thân tướng con người, nhưng 

tôi sẽ cầu nguyện các dakini trí tuệ giúp đỡ.” Sáng hôm sau ngài cầu nguyện liên tục, 

và sau đó ngài nhìn thấy một ánh sáng trắng, nó trải rộng như một chiếc khăn trắng từ 

một ngọn núi trong miền Drikung tới nơi ngài đang ở. Giữa ánh sáng trắng, dakini trí 

tuệ và Hộ Pháp Achi Chödrön xuất hiện, cưỡi một con lừa. Bà nói: “Ngài đang kêu gọi 

tất cả các dakini. Hiện ngài đang gặp vấn đề gì?” Tsasum Lingpa giải thích vấn đề của 

ngài, bà nói: “Đừng lo, tôi sẽ giúp ngài.”  

Bà bảo ngài: “Hãy ngồi sau tôi trên lưng lừa, và nhắm mắt lại cho tới khi tôi bảo ngài 

mở ra.” Ngài cưỡi trên lưng con lừa và nhắm mắt. Ngài cảm thấy như thể đang bay qua 

không trung. Nhưng ngài làm như bà ta yêu cầu và không hề mở mắt ra. Sau một lát bà 

ta nói: “Bây giờ chúng ta đi xuống,” và họ tới Sha’ug Taggo, nơi bình thường phải mất 

đến bốn ngày đường.  



Vị Hộ Pháp sắc đỏ đã ở đó, và ông ta nói: “Bây giờ chúng ta phải khám phá giáo lý 

terma ở giữa ngọn núi đá này. Guru Padmasambhava và Yeshe Tsogyal yêu cầu tôi giữ 

những giáo lý này cho tới khi ngài đến. Tôi đã bảo vệ chúng, và bây giờ công việc của 

tôi đã xong. Bây giờ là trách nhiệm của ngài. Hãy giữ chúng.”  

Tsasum Lingpa leo lên ngọn núi đá cho tới khi ngài tới một nơi có lửa cháy sáng rực. 

Ở đó ngài tìm được một cái mề đay màu đỏ sậm có những côn trùng đang bò trên đó 

(sự hiện diện của những con côn trùng là một dấu hiệu cho thấy hầu như việc tìm các 

giáo lý đã quá trễ). Bên trong mề đay là những cuộn giấy vàng chứa giáo lý Vajrakilaya. 

Cùng với mề đay, ngài khám phá một chày (vajra) sắt thiên thạch, một pho tượng Guru 

Padmasambhava, và những xá lợi thiêng liêng.  

Khi lấy những vật này ra, ngài nhìn quanh và thấy ánh sáng cầu vồng cùng âm thanh 

của thiên nhạc tràn ngập không trung. Vị Hộ Pháp sắc đỏ vui mừng khôn xiết. Với tiếng 

cười như sấm, ông ta nói với Tsasum Lingpa: “Lần này ngài làm rất tốt. Tôi sẽ tiếp tục 

hỗ trợ các giáo lý và những hành giả dòng truyền thừa của ngài.”  

Khi Tsasum Lingpa nhìn chung quanh, ngài thấy nhiều cửa đóng và mở được xẻ vào 

trong núi. Sau những cánh cửa đó, ngài có thể nhìn thấy nhiều pho tượng, những giáo 

lý terma và những thứ khác. Nhưng ngay khi ngài cố gắng lấy những thứ đó thì cửa 

đóng lại. Vị Hộ Pháp sắc đỏ bảo ngài: “Bởi ngài không tìm được dakini đúng đắn nên 

ngài không thể lấy tất cả những thứ đó. Tuy nhiên, ngài đã có được vấn đề chính yếu, 

và như thế là quá đủ vào lúc này.”  

Tsasum Lingpa rất nổi danh về việc khám phá những terma từ các đồ vật.  

Khi khám phá giáo lý Vajrakilaya, ngài chỉ có một mình ngoại trừ vài vị Hộ Pháp.  

Nhưng ngài thường mời nhiều đệ tử đi cùng khi khám phá terma. Đôi khi ba hay bốn 

trăm người cùng đi với ngài. Ngài nói: “Ở nơi như thế như thế và ở thời điểm như thế 

như thế, ta sẽ khám phá các giáo lý terma. Những ai quan tâm đến việc ta khám phá 



chúng ra sao có thể tới.” Như thể ngài mời tất cả những người đó bởi ngài là một yogi 

trí tuệ điên; ngài mời mọi người tới và quan sát ngài khám phá một terma.  

Đây là cách Tsasum Lingpa khám phá giáo lý Vajrakilaya, là những giáo lý chính của 

ngài vào thời điểm đó.   

  

Trích “Linh Phù Màu Đỏ Sậm”, Những Giáo huấn Khẩu truyền về Thực hành 

Vajrakilaya, Khenchen Palden Sherab Rinpoche và Khenpo Tsewang Dongyal 

Rinpoche 


