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“Thông thường, những người mà chúng ta gọi là Lạt Ma hay tu sĩ phải là nơi nương tựa và 

người trợ giúp – là những vị hộ trì và dẫn dắt tất cả chúng sinh với một tấm lòng vô phân 

biệt. Nhưng trong thực tế, họ thiên vị những vị thí chủ, những người bảo trợ họ, những 

người tặng cho họ thức ăn, nước uống và cúng dường họ. Họ cầu nguyện để những cá nhân 

đặc biệt này có thể được che chở và bảo vệ. Họ ban cho những người này các lễ quán đảnh 

và phước lành. Và trong thời gian đó, họ kết bè kết bạn để trục xuất tất cả những ngạ quỷ 

và những tinh linh ác hại mà sự tái sinh vào đường dữ là kết quả của nghiệp bất hạnh của 

chúng. Chư vị Lạt Ma cử hành những buổi lễ như vậy tới lúc nổi cơn thịnh nộ, làm ra vẻ 

muốn đánh đập và kêu lên: “Giết, giết! Đánh, đánh!”  

Giờ đây, chắc chắn rằng nếu bất kỳ ai coi những tinh linh ác hại như đối tượng để đánh 

hoặc giết thì hẳn đó là vì tâm thức họ đang bị đè nặng bởi năng lực của sự tham luyến và 

thù hận, và họ chưa từng phát khởi lòng bi mẫn bao la, vô phân biệt. Khi bạn suy nghĩ sâu 

xa về điều này, bạn sẽ thấy rằng những tinh linh ác hại này cần đến lòng từ bi hơn bất kỳ 

ân nhân, tín chủ nào. Họ trở thành những tinh linh nhiễu hại là bởi ác nghiệp của họ. Khi 

bị tái sinh làm ngạ quỷ với một thân thể khủng khiếp, họ đau đớn và sợ hãi không thể tưởng 

tượng nổi. Họ không kinh nghiệm được điều gì khác ngoại trừ sự đói, khát, và kiệt quệ kéo 

dài vô tận. Họ nhận thấy mọi sự chỉ là sự đe dọa. Khi tâm họ tràn đầy thù hận và gây hấn, 

nhiều người trong số họ bị đọa địa ngục ngay khi chết. Như vậy ai xứng đáng được thương 

xót hơn? Những vị thí chủ có thể đau yếu và khổ sở, nhưng điều đó sẽ giúp cho ác nghiệp 

của họ cạn kiệt và không còn tạo tác thêm nữa. Trái lại, những tinh linh xấu ác đó đang 

làm tổn hại những người khác với những ý định xấu ác, và bởi những ác hạnh của họ, họ 

sẽ bị lộn nhào xuống đáy sâu của các cõi thấp.  



Nếu Đấng Chiến Thắng, thiện xảo trong các phương tiện và tràn đầy lòng từ bi, đã giảng 

dạy cách khử trừ hay đe dọa những tinh linh gây tổn hại này bằng những phương pháp 

hung nộ thì cũng chỉ là vì lòng bi mẫn đối với chúng tinh linh, giống như một người mẹ 

phát vào đít đứa trẻ không nghe lời.  

Ngài cũng cho phép một số người thực hiện các nghi lễ giải thóat bằng cách là những người 

có năng lực được ngăn chận dòng tạo tác ác nghiệp của những kẻ chuyên gây tổn hại, và 

chuyển tâm thức chúng tới một cõi thanh tịnh. Nhưng ngược lại, đối với việc cố tình làm 

thoả mãn yêu cầu của những tín chủ, làm thoả mãn các tu sĩ, và thoả mãn những người mà 

chúng ta coi là đứng về phe ta để hắt hủi chúng quỷ ma và hắt hủi những người làm điều 

sai trái, rồi coi họ như những kẻ thù đáng ghét – bảo vệ một bên và tấn công bên kia do 

lòng tham luyến và thù hận – thì đó có phải là do Đấng Chiến Thắng đã giảng dạy những 

thái độ như thế hay không? Chừng nào chúng ta còn bị dẫn dắt bởi những cảm xúc tham 

luyến và thù hận như vậy, thì thật vô ích khi cố gắng loại bỏ hay tấn công bất kỳ tinh linh 

ác hại nào. Thân thể họ chỉ thuần là tâm thức nên họ sẽ không tuân lệnh chúng ta. Ngược 

lại họ sẽ chỉ gây thêm hoạ hại chúng ta. Quả thực – chưa cần phải nói tới chuyện tham 

luyến và thù hận – chừng nào chúng ta còn tin rằng những vị Trời và tinh linh như thế thực 

sự hiện hữu và muốn họ biến đi cho khuất mắt thì chúng ta sẽ không bao giờ thuần phục 

được họ.” 

 

~ Trích “Lời Vàng của Thầy Tôi” (Chương 2: Khơi dậy bồ đề tâm, gốc rễ của đại thừa) 

  


